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Pastoor Geilen tel. 045 5241208
b.g.g 06 25393435.

Koster Schra Rijkx tel. 06 50508913;
Frank Bisscheroux tel. 06 14933993.
Parochiebureau voor vragen en
intenties op dinsdag en vrijdag in de
pastorie door vrijwilligers uit de
parochie. Telkens van 09.30 -10.30
uur, tel. 5241208. (Op vrijdag is
pastoor Geilen aanwezig.)
Parochiebureau pastoraal: donderdag
van 14.00 - 16.00 uur.

Bankrekeningnummers: Kerkbijdrage: NL50 RABO 0137 7015 19

of NL90 INGB 0001 0346 51 t.n.v. Parochie H. Bavo.

Misintenties en andere betalingen: NL32 RABO 0137 7038 80 t.n.v. Parochie H. Bavo
Klussendienst: De klussendienst doet kleine klusjes voor die mensen die niemand
hebben die hen kan helpen. Telefonisch opgeven (5241208) op dinsdag en vrijdag van
9.30u.-10.30u.

Ziekencommunie/ziekenbezoek: Als u de H. Communie wilt ontvangen op de eerste
vrijdag van de maand of bezoek van pastoor thuis, in ziekenhuis of kliniek op prijs stelt
kunt u dat doorgeven op tel. 045 5241208.

Website: www.bavonuth.nl

Facebookpagina: Parochiecluster Méér-kerk

E-mailadressen: pastoor@bavonuth.nl; secretariaat@parochieclustermeerkerk.nl;
redactiekerkklokje@bavonuth.nl; parochiebureau@bavonuth.nl.

MISINTENTIES VAN 7 t/m 20 MEI 2023

Zondag 7 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Intenties:

- Nic Muitjens, tevens voor Lenie Muitjens-Simons;

- John Pakbier bgv zijn verjaardag.

Maandag 8 mei 09.00 uur: H. Mis

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst;

Vrijdag 12 mei 09.00 uur: H. Mis

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.

Zondag 14 mei 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).

Intenties:

- 1e jrd. Mathieu van Sprakelaar, tevens voor echtgenote Annie Harst (ofg);
- Leonie vd Heuvel vanwege Moederdag

Maandag 15 mei 09.00 uur: H. Mis

Intentie:

- Claudia en José

Donderdag 18 mei Hemelvaartsdag 09.30 uur: H. Mis (met live streaming).
Vrijdag 19 mei 09.00 uur: H. Mis

Intentie:

- ouders Frijns-Eichhorst;

15.00 uur: uitstelling en aanbidding van het Allerheiligste.




1. THEMA: Heb elkaar lief
In de christelijke traditie ligt diep verankerd: ‘Wat gij
niet wilt dat u geschiedt, doet dat ook een ander niet,
ofwel ‘Behandel anderen zoals je zelf behandeld wilt
worden’, en: ‘Heb je naaste lief als jezelf.” Dit zijn
kernteksten van de christelijke traditie, maar ze zullen
door iedere mens herkend worden.
Met Pasen vierden we de opstanding van Jezus uit de
dood, maar ook dat de hoop sterker is dan alle feiten,
dat er een uitweg mogelijk is. En het is deze weg die
beschreven wordt in de lotgevallen van de twee
Emmalisgangers: in eerste instantie platgeslagen door
alles wat Jezus is overkomen, maar door met elkaar te

X spreken en door de ontmoeting met Jezus weten zij ook
uit de dood op te staan en met een hart vol vreugde en vol hoop naar Jeruzalem terug
te keren. Wat we nodig hebben zijn kerkgemeenschappen van mensen, die zich niet laten
overweldigen en uit het veld laten slaan door alle gruwelijke feiten die via het journaal
tot ons komen, maar die de hoop levend houden.
Op vele plaatsen gedenken we deze week weer de slachtoffers van de Tweede
Wereldoorlog en de slachtoffers van alle oorlogen en onzinnig geweld. Op veel plaatsen
wordt ook voorafgaand aan de
Dodenherdenking op 4 mei, een stille tocht
of een korte viering gehouden. Dit zijn Nede Op aargg
bijeenkomsten die ons ook weer bewust
maken van de onvrede in onze wereld van
vandaag. Dat er nog steeds mensen zijn die
de vrede geweld aan doen. We mogen deze
herdenkingen niet beschouwen als geplande Begint
bijeenkomsten die nhu eenmaal in onze in je eigﬁn hart
agenda op 4 mei zijn aangekruist. Deze '
herdenkingen moeten ons wakker houden
en steeds weer herinneren aan Jezus’
boodschap aan zijn leerlingen: “Behandel
anderen zoals je zelf behandeld wilt worden.” Het zicht op de hoop op een blijvende
vrede die de gevallenen ons gegeven hebben door hun leven voor de vrijheid te geven.
Hoeveel te meer is dan ook de hoop op een eeuwige vrede die Jezus ons door zijn
Verrijzenis heeft aangereikt. En dit alles ligt in mensen handen.
Pastoor Jan Geilen

2. PAROCHIEAGENDA

- elke 1° donderdag van de maand (niet op 11 mei) van 15.00-16.00 uur: kerk helemaal
open voor een kaarsje of gebed. Ook mogelijkheid voor een gesprek in de kerk met
pastoor Geilen.

- dinsdag 9 mei 19.30 uur: processiebijeenkomst in Kabuuske

- zondag 14 mei: koffie na de mis achter in de kerk

- elke werkdag in mei 18.30 uur: rozenkransgebed in kapel Ter Ziepe

- elke werkdag in mei 19.00 uur: rozenkransgebed in kapel Hellebroek

3. WELKE KERK WILLEN WE ZIJN?

Op 13 maart was ik bij het omgevingsdialoog Kerkenvisie in Vaesrade. En daar werd, als
zo vaak, gesproken over De Kerk, het gebouw. En dat is begrijpelijk. Onze kerken, met
hun torens, hun heiligenbeelden en zo veel andere mooie dingen zijn huizen van gebed.
En hoe vaak voelen we ons juist daar thuis!

Onze kerkgebouwen, ze vragen aandacht en zorg. Maar zoals we weten, is hetzelfde
kerkgebouw soms een molensteen. Het slurpt veel, heel veel aandacht op van de
pastoors en de kerkgangers. En dat gaat, volgens mij, ten koste van De Kerk, de
gemeenschap en de boodschap van de Kerk.



Ik denk dat we teveel een wereldse kerk zijn geworden, die de zorg voor kerkgebouwen
vaak vooropstelt. Een wereldse kerk die vaak in haar eigen kring verblijft en leeft vanuit
zichzelf en voor zichzelf. Hoe vaak brengen we onze boodschap naar buiten. En zijn wij
relevant voor buiten. Het is daarom dat we ons de vraag moeten stellen welke Kerk
willen we zijn. Ik hoop dat we elkaar weten te vinden om samen daarover met elkaar te
praten en dan hopelijk naar buiten te treden met de boodschap van Jezus.

Richard Griffijn

4. SAM-SAM

De SAN heeft in samenwerking met Jumbo
georganiseerd dat er bij de uitgang van de Jumbo een
stellingkar staat waarin iedereen houdbare
levensmiddelen in kan leggen. Deze zijn bestemd voor
die mensen die minder te besteden hebben. Op
vrijdagmiddag kunnen zij in het Kabuuske deze
levensmiddelen meenemen. Natuurlijk is er dan ook
tijd voor een praatje onder het genot van een kopje
koffie.

Deze actie heet SAM-SAM: geven en delen. Het zou
fijn zijn als u elke keer een product meer koopt dan u
zelf nodig hebt en dat in de stellingkar legt.

KOM GEZELLIG
LEVENSMIDDELEN

"WINKELEN" )

JGEN/WEGGEVEN/SCHENKEN

EN/CF

HALEN/MEENEMEN/ONTV,

Tedere wrijdagmiddag van 13.00 u. fot 15.30 u,

5. GA MEE NAAR DE WERELDJONGERENDAGEN IN PORTUGAL.

De Wereldjongerendagen is het grootste jongerenevenement ter wereld. Elke twee & drie
jaar komen meer dan een miljoen katholieke jongeren bij elkaar om samen hun geloof te
beleven. Een hoogtepunt tijdens de WID is altijd de viering met de paus.

De eerstvolgende Wereldjongerendagen vinden plaats van 1 tot en met 6 augustus 2023
in Lissabon in Portugal.

Ook vanuit Limburg gaat er een groep jongeren naartoe. Voor alle Limburgse jongeren
die dit jaar deelnemen aan de Wereldjongerendagen in Lissabon is er op Tweede
Pinksterdag (29 mei) een voorbereidingsbijeenkomst in Roermond. Tijdens de middag
wordt vooruitgeblikt naar de reis die van 24 juli tot en met 9 augustus naar Portugal
wordt gemaakt. Ook is er een gezamenlijke maaltijd en een gebedsmoment. Aanmelden
voor de Wereldjongerendagen kan nog steeds.

Het bisdom Roermond biedt samen met de bisdommen Breda, Rotterdam en Utrecht een
gezamenlijke reis aan. Deze gaat op de heenreis onder meer via Parijs, Lourdes, Burgos
en Fatima. Vanaf 28 juli wordt deelgenomen aan het voorprogramma in het bisdom
Guarda in Portugal. Van 1 tot en met 6 augustus vindt het hoofdprogramma plaats in
Lissabon. Hier komt ook paus Franciscus naartoe. Tussen 7 en 9 augustus wordt de
terugreis gemaakt via Bordeaux.

Naast het officiéle programma in Lissabon bezoeken ze ook andere bijzonder plaatsen
onderweg. De WID-reis vertrekt op 22 juli en komt terug op 9 augustus. Interesse? Houd
dan de website in de gaten: www.bisdom-roermond.nl/wjd of kijk op www.wijd.nl

6. MEIMAAND

De maand mei is begonnen en dan staat Maria natuurlijk centraal. Van oudsher is deze
maand aan de Moeder Gods gewijd. De H. Bernardus schreef in de 11¢ eeuw al een
beroemd Mariagebed, waardoor latere tekstdichters zich weer hebben laten inspireren.



MET MARIA

Volg ik U na, Maria,

dan zal ik van de goede weg niet wijken.
Denk ik aan U, Maria,

dan zal ik niet verdwalen.

Houdt gij mij bij de hand, Maria,

dan zal ik niet vallen.

Beschermt gij mij, Maria,

dan heb ik niets te vrezen.

Gaat gij met mij mee, Maria,

dan is de weg naar God niet lang.
Helpt gij mij beminnen, Maria,

dan zal ik in God mijn vreugde vinden.
Naar H. Bernardus

WEET U DAT:

- u intenties ruim 2 weken voor de geplande datum moet opgeven om op tijd te kunnen
worden geplaatst in Hallo Beekdaelen?

- u de parochie helpt door zoveel mogelijk kerkbonnen te gebruiken i.p.v. cash?

- Judith van Judith’s BloemStijl tweewekelijks voor een boeket bloemen op het altaar
zorgt?

CITAAT:

Loop niet achter me aan; ik zal misschien niet leiden.
Loop niet voor me uit; ik zal misschien niet volgen.
Loop gewoon naast me en wees mijn vriend.

Albert Camus



